Giversl!!!

De start van het nieuwe scoutsjaar is eindelijk hier. We maken er samen een
superleuk jaar en een episch buitenlands kamp van. Jullie hyper enthousiaste
leiding heeft er al zin in.

September

23 september 14u-17u30: @ t’hoeveke: Grote opening

Een ontroerend weerzien. We starten het jaar goed met het springkasteel onveilig te maken (maar
niet te veel ), een pannenkoek te eten en gewoon op zijn scout’s te ravotten. Tot dan!!!

30 september 14u-17u30: @ t’hoeveke: verassing

De Eerst echte vergadering van het jaar. Jullie leiding heeft direct al een verrassing in peto wilt ge
weten wat? Kom dan zeker af.

Oktober

7 oktober 9u30-17u30: @ t’hoeveke: Lokalen

We gaan ons giverlokaal wat personaliseren. Neem eventueel wat attributen mee voor het lokaal in
te richten. We gaan ook ons giverjaar+kamp overlopen. Dit jaar is het buitenlands kamp dus zie zeker
dat je komt. (neem ook een lunchpakket mee maar dat weten jullie waarschijnlijk al)

14 oktober 14u-17u30: @ t'hoeveke: vriendjesdag

Onze scouts kan wat extra leden gebruiken. Daarom mogen jullie vandaag jullie (toffe) vriendjes
meepakken. (die liefst nog niet in een jeugdbeweging zitten). We maken er een echte scoette
namiddag van dat ze direct de smaak te pakken hebben.



21 oktober: derde zondag

Helaas pindakaas derde zondag dus geen scouts. Ga als troost een pateeke eten bij de bomma.

26-28 oktober: weekend

Het eerste weekend is hier weeral. De locatie blijft voorlopig nog geheim. Alle praktische info volgt
nog in de weekendbrief.

Stevige linker

Bedrijvige slaapmuis




